
    

 
 
 
 

O Heer! Ik ben een kind, laat mij groeien in de schaduw 

van Uw goedertierenheid. Ik ben een teer plantje,  

voed mij met de regen uit de wolken van Uw 

milddadigheid. Ik ben een jong boompje in de tuin van 

liefde, laat mij een vruchtdragende boom worden.  

Gij zijt de Machtige en de Krachtige,  

en Gij zijt de Liefdevolle, de Alwetende, de Alziende. 

 
 

Bidden 



 
Bidden is praten met God en ook 

luisteren naar God.  

Je mag altijd aan God vragen of hij 

je helpt.  

 

Jezus heeft het eens zo uitgelegd:  

Bijvoorbeeld: je hebt een vriend, die komt op bezoek, en 

hij komt midden in de nacht aan, na een lange reis. Hij 

heeft honger maar je hebt niets in huis om hem te eten 

te geven. 

Dan ga je naar een andere vriend en je zegt: 

 “Mag ik wat brood van je lenen? Er is net iemand bij mij 

thuis op bezoek gekomen. Hij heeft een lange reis 

gemaakt en hij heeft honger. Maar ik heb niks in huis om 

hem te eten te geven.” 

Wat zou je vriend dan antwoorden denk je?  

Zal hij zeggen: “Val me niet lastig; de deur is al op slot, 

we liggen in bed en de kinderen slapen al?” 

Nee. Je vriend zal je alles geven wat je nodig hebt. 

Gewoon omdat hij je vriend is.  

Als je iets wilt krijgen, dan moet je erom vragen. Als je 

iets wilt vinden dan moet je ernaar zoeken.  



 
Als je wilt dat iemand opendoet, dan moet je 

aankloppen. Iemand die vraagt, die krijgt. Iemand die 

zoekt, die vindt. En voor wie klopt, wordt opengedaan.   

Maar let op: je krijgt niet alles wat je vraagt! 

Geven je ouders alles wat je vraagt?  

Ze geven het niet als iets niet goed voor je is. Stel je 

voor dat je vanaf nu alleen nog maar de hele dag snoep 

wilt eten. Dat gaan je ouders natuurlijk echt niet doen, 

want dat is niet goed voor je.  

God geeft ook niet wat jij vraagt als het niet goed voor je 

is.  

Wat weet jij al over bidden? Hoe doe je dat zelf? Hoe 

doen je ouders dat? 



 

$وه  
ا)ادخ    
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اناوتو ردتقم ABوت   

 
Huvallah 
Godaja, hedajaat nama hefs faarma 
seradje rosjaankon 
setharejeh do raagsjaandeh naama 
tohji mogtaadeh waa taa vohna 

 

 

O God, leid mij en bescherm mij. Maak mij een stralende 
lamp en een schitterende ster. Gij zijt de Machtige en de 
Krachtige. 
 

 


