


God, mijn God, mijn Geliefde,
mijn Hartsverlangen.



Zegd: God voldoet alle dingen
boven alle dingen

en hiets in de hemelen of op aarde
behalve God is genoeg.

Waarlijk, Hij is in Zichzelf de
Wetende, de Schragende, de
Alvermogende.



Is er iemand die moeilijkheden
wegheemt buiten God?

Zeg: Ere zij God! Hij is God!

Allen zijn Zijn dienaren,

en allen verblijven bij Zijn gebod!



Schenk mij hetgeen mij
onafhankelijk zal maken

van alles buiten U

en verleen mij een groter deel
van Uw grenzeloze gunsten.
Waarlijk, Gij zijt de God van
overvloedige genade.



et

lk smeek u bij Uw macht,

0 mijh Ggod!

Laat mij geen kwaad overkomen in
tijden van beproevingen,

en houd mij in ogenblikken van
achteloosheid op het rechte pad
door Uw bezieling.

Gij zijt God, machtig zijt Gij te
doen wat Gij wenst.

Niemand kan Uw wil weerstaan of
Uw plan verhinderen.



O Heer! Bij U zoek ik mijn toevlucht
en naar al Uw tekenen richt ik

mihn hart.

O Heer! Op reis of thuis, tijdens mijn
bezigheden of op mijn werk,
vertrouw ik geheel op U.

Verleen mij dan Uw toereikende hulp
zodat ik onafhankelijk

van alle dingen word,

o0 Gij die onovertroffen zijt

in Uw barmhartigheid!

Schenk mij mijn deel

haar Uw behagen, o Heer,

en laat mij tevreden zijn

met al hetgeen Gij

voor mij hebt bestemd.

Aan U is het absolute gezag

te bevelen.






