
 

De tuin van Ridvan 

Bahá'u'lláh was uit Perzië verbannen en Hij woonde in Bagdad, in het land Irak. Daar vertelde 

Hij vaak over het geloof dat de Báb gebracht had, maar Hij vertelde nooit dat Hij zelf de 

beloofde Boodschapper was. Bahá'u'lláh was heel erg geliefd en steeds meer mensen wilden 

het geloof leren kennen. Dat regering van Perzië zag dat hun plan was mislukt. Ze hadden 

Bahá'u'lláh verbannen omdat ze dachten dat het nieuwe geloof daardoor zou verdwijnen. 

 

'Abdu'l-Bahá’ vertelt zelf in het kort wat er gebeurde. 

 

“De regering van Perzië was in die dagen uiterst vijandig, en iedereen probeerde op alle 

mogelijke manieren om Hem te laten lijden en schade toe te brengen.  

Tenslotte zei de Perzische regering, die ge-alarmeerd was door Bahá'u'lláh’s invloed:  

‘Bagdad ligt dicht bij Perzië en is een doorgangsplaats voor de Perzen. Dus, om dit vuur te 

blussen moet Bahá'u'lláh verbannen worden naar een ver land.’ 

 De Perzische regering diende daarop een verzoekschrift in bij de Ottomaanse regering, met 

als gevolg dat Bahá'u'lláh met alle eer werd overgeplaatst uit Bagdad. 

 

Toen Bahá'u'lláh de stad verliet, ging Hij naar de tuin van Najib Pasja en Hij verbleef daar 

twaalf dagen. Gedurende die tijd bereikten vele mensen, en zelfs de gouverneur en een 

aantal andere ambtenaren, Zijn gezegende aanwezigheid. Dit zijn de twaalf dagen van Riḍvan. 

Tijdens die dagen verklaarde Bahá'u'lláh door middel van hints en toespelingen voor het eerst 

Zijn missie.” 



Buiten het huis van Bahá'u'lláh was er een grote 

commotie. Tranen stroomden over hun gezichten, 

de mensen van Baghdád waren gekomen om 

Bahá'u'lláh te smeken hen niet te verlaten. Er waren 

zelfs zoveel mensen gekomen om Hem te zien, dat 

zij het huis overstroomden, en Zijn familie was niet 

in staat om door te gaan met hun voorbereidingen. 

Daarom maakte Hij plannen om te verhuizen naar 

een tuin aan de overkant van de rivier waar Hij Zijn 

gasten zou ontvangen. Terwijl de dagen verstreken 

en Zijn vertrek naar de tuin naderde, kwam 

Bahá'u'lláh bijeen met Zijn naaste vrienden en 

medegelovigen, terwijl Hij prachtige gebeden en 

zielenroerende Geschriften zong die Hij pas had 

geopenbaard. Beetje bij beetje begonnen degenen 

die zich in Zijn huis verzamelden te begrijpen dat er iets groots ging gebeuren .  

Op de afgesproken dag kwam Bahá'u'lláh uit Zijn huis tevoorschijn, met een prachtig 

versierde táj, of hoge vilten hoed, die 

niemand Hem eerder had zien dragen 

Mannen, vrouwen en kinderen uit de 

hele stad omringden het huis en 

keken vol verwondering en ontzag toe 

toen Hij met 'Abdu'l-Bahá naar buiten 

stapte en op weg ging naar de tuin. 

 

 

 

Een taj van Bahá'u'lláh, die nu bewaard wordt 

in Zijn kamer, op de plek waar Bahá'u'lláh vaak zat. 



In de tuin werd een 

grote tent voor 

Bahá'u'lláh opgezet,  

en helpers kwamen 

om helderrode rozen 

van de struiken te 

plukken. Het was in 

deze tuin, die Hij de 

Tuin van Ridván 

noemde, dat 

Bahá'u'lláh aan zijn 

naaste metgezellen zou verklaren dat Hij Degene was Wiens komst de Báb had voorspeld, de 

Allerhoogste Manifestatie van God. 

 

 

 

 

 

De reizen die Bahá'u'lláh en 'Abdu'l-Bahá met hun familie en volgelingen moesten maken. 

 

 

 



Dat Bahá'u'lláh werd weggestuurd uit Bagdad was verdrietig voor de bevolking. 

En toch heeft Hij toen gezegd dat die twaalf dagen in de tuin van Ridvan in de toekomst, -dat 

is dus ook al onze tijd- over de hele wereld gevierd worden als een groot feest. 

In het Heiligste Boek schrijft Bahá'u'lláh zelfs: “Het Allergrootste Feest is voorwaar de Koning 

der Feesten.” 

 

Ook heeft Hij geschreven: 

Verblijdt u met de grootste vreugde O volk van Bahá, wanneer u 

de Dag van overweldigend geluk in de herinnering terugroept, de 

Dag waarop de Tong van de Aloude der Dagen heeft gesproken, toen 

Hij uit Zijn Huis vertrok en Zich begaf naar de Plek van waaruit Hij 

over de gehele schepping de pracht van Zijn naam, de 

Albarmhartige, heeft uitgestort. God is Ons tot getuige. Zouden Wij 

de verborgen geheimen van die Dag onthullen, dan zouden allen die 

de hemelen en de aarde bewonen, wegkwijnen en sterven, behalve 

zij die zullen worden gespaard door God, de Almachtige, de Alwijze.  

 

 

 

 

 

 

 


