
Heb je dit wel eens gehoord?  Jong geleerd, oud gedaan 

(wat denk je dat het betekent?) 

En deze: Je bent nooit te oud om te leren  

 

Je leert je hele leven. Als je klein bent leer je door na te doen wat anderen doen, en door zelf 

allerlei dingen te ontdekken. Toen je klein was speelde je met je eten, zo ontdekte je wat 

hard en zacht is, warm en koud, en hoe je een lepel kunt gebruiken. Je leerde praten door te 

luisteren en na te doen wat je hoorde. 

Toen je naar school ging kwam er iets bij: je deed spelletjes in de kring, en je maakte puzzels 

die speciaal gemaakt zijn om je iets te leren. Later leerde je lezen, en daardoor weet je nu 

veel meer dan iemand die nog niet kan lezen. Ondertussen leerde je steeds beter luisteren 

en praten. Je kunt nu vragen stellen en daardoor kom je nog veel meer te weten. Het leren 

gaat je hele leven door: thuis, op school, bij het sporten, noem maar op. Overal valt er wel 

iets te leren. Nu, in dit deel van je leven, ben je veel op school: 5 dagen per week, 40 weken 

per jaar, minstens tot je 16 jaar bent. Als je dokter wilt worden, tel er dan nog maar gerust 

10 of 14 jaar bij! 

 

Je kunt ook je hele leven leren over het leven zelf. Over waarom we eigenlijk bestaan, en 

over de Profeten, en over God.  

‘Abdu’l-Bahá zegt dat als je gewoon goed naar de wereld kijkt, en nadenkt over wat je ziet, 

dat je al iets leert over God. Overal kan je eigenschappen van God in ontdekken. 

Bijvoorbeeld, de zon schijnt en geeft licht en warmte aan de wereld. De zon is als God zelf, 

het licht en de warmte van de zon zijn als de liefde en zorg die God voor ons heeft. 

 

Je leert God steeds beter kennen door de Profeten of Manifestaties die Hij van tijd tot tijd 

naar de aarde stuurt om ons nieuwe wetten en leringen te brengen. Je komt steeds dichter 

bij God door naar de woorden van de Manifestatie van God voor deze tijd te luisteren, door 

het bestuderen van Zijn wetten en Geschriften en die toe te passen (gebruiken) in je eigen 

leven. 

Een van de wetten is daarom: elke dag bidden en in de Geschriften lezen. 

 

“Het doel van God met de schepping van de mens was en zal altijd zijn, hem in staat te 
stellen zijn Schepper te kennen en Zijn tegenwoordigheid te bereiken.”   


