Susan Moody woonde in Chicago, in de Verenigde Staten, ongeveer honderd jaar geleden.
In die tijd waren vrouwelijke dokters zeldzaam, en op de leeftijd van 52 jaar besloot Susan
om medicijnen te gaan studeren. Al snel studeerde ze af en begon ze te werken als dokter.
In diezelfde tijd leerde ze het Bahd’i-geloof kennen en werd ze een actief lid van de bahd’i-
gemeenschap. Ze begeleidde kinderklassen, net zoals wij vandaag kinderklas hebben. Ze

nodigde mensen uit en hield bijeenkomsten bij haar thuis.

In Iran was een team van artsen dat een ziekenhuis wilde openen in de hoofdstad, Teheran.
Misschien weet je dat het in Iran niet gepast was dat vrouwen hun gezicht aan mannelijke
artsen lieten zien en in het land waren zeer weinig vrouwelijke artsen. Daarom deed dit
team een oproep voor een vrouwelijke arts uit de Verenigde Staten die hen kon komen
helpen. ‘Abdu’l-Baha moedigde Susan Moody aan om te gaan. Haar familie en vrienden
maakten bezwaar tegen het idee dat ze haar medische praktijk in de Verenigde Staten zou
achterlaten en naar een ver land zou vertrekken, waar ze misschien met onbekende ziekten
en lastige problemen te maken zou krijgen.

Maar Susan was klaar om de oproep van ‘Abdu’l-Bahd te beantwoorden. Nu besefte ze
ineens waarom ze al die tijd zo’n sterk gevoel had gehad om medicijnen te studeren.

Ze was al bijna zestig jaar, maar ze vertrok meteen naar Iran.




Natuurlijk kostte het toen nog een lange tijd om van de ene kant van de wereld naar de
andere kant te komen, want Iran ligt erg ver van de Verenigde Staten. Op haar weg naar Iran
had dr. (dokter) Moody het voorrecht om een aantal dagen te verblijven in het Heilige Land
en mocht ze tijd doorbrengen met ‘Abdu’l-Baha. Hij vertelde haar dat ze geduld nodig had
wanneer ze in haar nieuwe thuisland zou arriveren, maar verzekerde haar dat hij vaak voor
haar zou bidden en altijd bij haar zou zijn. Toen begon ze aan het laatste deel van haar reis,
stapte op de boot, stak de Kaspische Zee over en kwam aan land in het noordoosten van
Iran. Vanaf daar reisde ze met paard en wagen door de bergen, op weg naar de hoofdstad,
Teheran. Onderweg stopte ze om bahd’i-vrienden te
ontmoeten en zieken te helpen. Susan zag meteen
hoe hard een vrouwelijke arts hier nodig was; er

kwamen heel veel vrouwen naar haar toe voor hulp.

Toen dr. Moody in Teheran arriveerde, begon ze
meteen te zorgen voor de zieken en sprak de

Perzische taal al snel vloeiend.

Ze begon een praktijk aan huis, naast haar werk in

het ziekenhuis. Ze had hart voor haar werk en haar

patiénten, ze was vriendelijk en gevoelig en
iedereen hield van haar. Een lokale krant prees haar goede kwaliteiten en vriendelijke

eigenschappen en schreef:

ledere dag van’s ochtends vroeg tot de middag ontvangt ze in haar praktijk patiénten voor
consulten, onderzoek en behandelingen, behalve op vrijdag en zondagmiddag, dan gaat ze
naar het ziekenhuis. We zijn deze nobele vrouw erg dankbaar voor haar werk en haar

aanwezigheid is een groot voorrecht voor heel Perzié.

Niet lang na het starten van haar medische praktijk, begon dr. Moody anderen te leren over
gezondheidsproblemen en gaf les aan vrouwen over kraamzorg en bevalling. Uiteindelijk
hielp ze ook mee met het opzetten van een school, genaamd de ‘Tarbiyat School voor
Meisjes’. De school verzorgde onderwijs voor jonge vrouwen die zelf ook graag lerares

wilden worden.



De Tarbiyat School voor Meisjes werd een hooggewaardeerde school en er zaten leerlingen
van allerlei verschillende achtergronden op, totdat de school werd gesloten door de

regering vanwege vijandschap en achterdocht. Maar dat is een ander verhaal.

Dr. Susan Moody overleed op 83 jarige leeftijd in Iran. Zij had
twintig jaar van haar leven gewijd aan het overdragen van
haar kennis en aan anderen helpen, vooral vrouwen, om hen

de kans te geven hetzelfde te doen in hun leven.

Zeg of schrijf op in je eigen woorden wat dit betekent:

Afstuderen

Bezwaar maken

Voorrecht

Kraamzorg

Hooggewaardeerd

Achtergronden

Wijden aan

Overdragen




